Kerstprogramma  Thema: De ster boven Bethlehem.

	Onderdeel
	Inhoud
	Opmerkingen

	Vooraf muziek intermezzo
	
	

	Opening

3 min
	Zingen 

 Ps 105 : 5

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.


Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,


Tot in het duizendste geslacht.


't Verbond met Abraham, Zijn vrind,


Bevestigt Hij van kind tot kind.


	

	3 min
	Gebed
	

	1 min
	Openingswoord
	

	Opzeggen

2 min
	Jesaja 42 : 5 – 7

Jesaja 49 : 6


	

	Kinderen zingen

3 min
	In het begin lag de aarde verloren

1) In het begin lag de aarde verloren.

In het begin in de duisternis;

God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,

’t licht dat vandaag onze dag nog is.

4) In het begin zijn de sterren gaan branden,

in het begin kwam de zon en de maan.

Boven het land en de zee en de stranden

wijzen zij wegen en tijden aan.


	

	Allen zingen

4 min
	Psalm 136 vers 1, 7, 9, 26
   Refrein bij elk vers door allen:

   Want Zijn gunst, alom verspreid,

   Zal bestaan in eeuwigheid.

Vers 1) eerst de kinderen:

Looft den Heer’, want Hij is goed

Looft Hem met een blij gemoed

Refrein: allen

Vers 7) mannen en jongens:

God schiep aan des hemels trans

Grote lichten, rijk van glans.

Refrein: allen

Vers 9) vrouwen en meisjes

Maan en sterren, min in pracht,

Schonk Hij heerschappij bij nacht

Refrein: allen

Vers 26: allen

Geeft den God des hemels eer;

Lof zij aller scheps’len Heer’,

Refrein: allen
	

	Kleine kinderen zingen

3 min
	God, Die alles maakte
God, Die alles maakte,

De lucht en ’t zonlicht blij

De heem’len, zee en aarde,

Zorgt ook voor mij.

God, Die ’t gras gemaakt heeft,

De bloempjes in de wei,

De bomen, vruchten, vogels,

Zorgt ook voor mij.

God, Die alles maakte

De maan, de sterrenrij

Als duist’re wolken komen

Zorgt steeds voor mij


	

	Lezen

3 min
	Mattheüs 2 : 1 - 12
	JV 

	Meditatie

12 min
	In de meditatie het begrip ‘ster’ terug laten komen (is de verbinding tussen schepping en geboorte van Jezus)
	

	Allen zingen

5 min


	Daar is die zegenrijke nacht  (wijze Ps 134)

Daar is die zegenrijke nacht,

waarin ’t gesternte met nieuwe pracht

en ’t englenheer met nieuwe vreugd

zich over Jezus’ komst verheugt.

O, Zoon van God, de mens gelijk

voor wie verlaat G’ Uw troon en rijk,

voor wie wordt Gij in ’t stof verneêrd,

Die met een wenk ’t heelal regeert?

Voor Wie, voor heilig’ eng’len neen,

die zingen “heil der aard’ alleen”.

Voor zondaars daalt der eng’len Heer,

voor arme zondaars daalt Hij neer.


	Let op: de vermelding van de melodie moet in het programma.

	Opzeggen
1 min
	Abraham, Abraham
Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam.

Abraham, Abraham, verlaat je stam.

Abraham, je moet gaan wonen

in het land dat ik zal tonen.

Tel de sterren in de nacht,

zo groot wordt jouw nageslacht.


	

	Kinderen zingen

2 min
	Psalm 146 (schepping): 4


't Is de HEER', Wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig, uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.

	

	Vertelling

18 min
	
	

	Kleine kinderen zingen

5 min
	De wijzen, de wijzen
1) De wijzen, de wijzen, 
die gingen samen reizen. 
Vertrouwend op een Koningsster, 
zij wisten niet hoe ver. 

2) Zij volgden het teken, 
de dagen werden weken, 
dan klopt een rijke karavaan 
bij de paleispoort aan. 

3) O koning, wil ons horen: 
er is een prins geboren, 
in 't Oosten is zijn ster gezien, 
staat hier zijn wieg misschien? 

4) Herodes, hij hoorde, 
verschrikt naar deze woorden. 
Een koningskind bij mij in huis? 
U bent beslist abuis. 

5) De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen. 
De ster ging als een lichtend spoor, 
naar Bethlehem hen voor 

6) Zij hebben gevonden, 
het Kind door God gezonden. 
Dat Koning en dat Knecht wil zijn 
voor ieder groot en klein.

	

	Opzeggen

3 min
	De wijzen volgden langs berg en dal

De ster van een kindje, de Koning van ’t heelal.

Op hoge kamelen zo trokken ze voort.

Ze stonden pas stil voor Herodes’ poort.

Herodes, vol boosheid, vroeg hun meteen:

“Waar trekt ge, o wijzen, toch heen?”

“Wij volgen de ster, en die voert ons gewis,

waar ’t Koningskindje geboren is.”

Zij zijn van Herodes weer heengegaan

En zagen de ster boven Bethlehem staan.

Ze hebben het Kindeke daar gevonden.

Het lag in een kribbe, in doeken gewonden.

De wijzen kwamen binnen en knielden neer.

Zij legden hun geschenken bij Christus, de                                                                                        Heer’.


	

	Allen zingen + opzeggen

 4 min
	Heerlijk klonk het lied der englen
Heerlijk klonk het lied der Eng'len, 

In het veld van Efrata: 

Ere zij God in de hoge, 

Looft de Heer, Halleluja! 

  

Refrein allen

Vrede zal op aarde dagen, 

God heeft in de mens behagen; 

Zalig, die naar vrede vragen, 

Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

  

In een kribbe lag Hij neder, 

Weldra werd een kruis Zijn troon; 

Ja, om zondaars te verlossen, 

Droeg Hij spot en smaad en hoon. 

  

Refrein allen

  

Leer ons bij Uw kribbe buigen, 

Leer ons knielen bij Uw kruis, 

Leer ons in Uw naam geloven, 

Neem ons eens in 't Vaderhuis. 

  

Refrein allen


	

	Opzeggen

3 min


	Jesaja 11 : 1 – 2

Lukas 1 : 30 – 33

Lukas 2 : 6 - 7


	

	Allen zingen

3 min
	Hoor, de eng’len zingen d’ eer.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
Van de nieuwgeboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt uw stemmen in het koor
Dat weerklinkt de hemel door
Zingt met algemene stem
Voor het kind in Bethlehem
Zingt met algemene stem
Voor het kind in Bethlehem.
	

	Allen zingen

3 min


	Lofzang van Simeon : 2

Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen
	

	Sluiting

4 min
	Slotwoord

Gebed 

Mededelingen: Snoepzakjes / Boekjes
	


Totale geschatte tijd: 85 minuten………..
