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Aan de rand van het dorp waar ik woon is recent een prachtig huis uit

de grond gestampt. In korte tijd werd systematisch het gehele bouwplan
uitgewerkt. Kosten noch moeiten werden gespaard en het resultaat mag er dan
ook zijn! Wie nu ons dorp binnenrijdt, heeft zicht op een indrukwekkende,
romantisch ogende villa, omgeven door water. Een oprijlaan aan de voorkant
en een loopbrug aan de zijkant bieden toegang tot het huis.

Bouwen en gebouwd worden zijn bijbelse
beelden. Denk maar aan Nehemia en de zijnen,
die we in het Oude Testament de muur van de
stad Jeruzalem zien herbouwen. Of denk aan
het beeld dat de apostel Petrus oproept als hij
schrijft over het geestelijk huis, met Christus
als Hoeksteen en de gelovigen als levende
stenen. Het beeld van het bouwen is ook in
het jeugdwerk herkenbaar. Ambtsdragers

en leidinggevenden doen hun werk immers
tot opbouw van het (geloofs)leven van de
jongeren. Dat is heerlijk om te mogen doen.

Bouwen is soms echter ook

zwoegen. We organiseren club- en
verenigingsavonden, maar waar blijft de
jeugd van 16 jaar en ouder? We richten
een jeugdpastoraal team in, maar komen
jongeren naar ons toe wanneer ze ergens
mee zitten? Waar blijft het resultaat op onze
investeringen? Deze vragen -hoe herkenbaar
ze wellicht ook zijn- stellen ons voor een
vraag van een andere orde. Zijn wij, als we
deze vragen hebben, niet teveel geneigd tot
resultaatgericht denken?
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Laten we zaaien

Graag zou ik tegenover de gedachte van ‘investeren’ de
gedachte van ‘zaaien’ zetten. Zaad wordt gezaaid en heeft
goede grond, water en zonlicht nodig om te groeien. Is dat
niet precies hoe ons werk met en voor de jonge mensen
in de kerk zou moeten zijn? Zaai het Evangeliewoord in de
harten van de kinderen en jongeren, op allerlei manieren;
in de prediking, op de club, op de zondagsschool, tijdens
catechisatie. En dan? Verzorg de ingezaaide grond met
liefde, aandacht en toewijding en heb geduld! Gods Woord
zal niet vruchteloos tot Hem terugkeren (Jesaja 55:11).

Zaai het Evangeliewoord in de
harten van kinderen en jongeren.

Een perspectiefwisseling:

van resultaat naar oogst

Het perspectief van een investering, is resultaat. Als er
geen resultaat is, is de investering voor niets geweest. Het
perspectief van zaaien is de oogst. Liefde en toewijding
voor de ingezaaide grond zijn hierbij noodzakelijk, maar de
landbouwer heeft de weersomstandigheden niet in de hand.
Ouders, opvoeders en leidinggevenden zijn geroepen om
het Woord te zaaien in het hart van kinderen en jongeren.
Het is ook onze roeping om de grond waarin we zaaien de
liefde, aandacht en toewijding te geven die zo nodig zijn om
het zaad te kunnen laten ontkiemen. Daar komt dan ook het
jeugdpastoraat om de hoek kijken.

Is jeugdpastoraat allereerst
een taak voor de ouders?

Versterk de pastorale

betrokkenheid op jongeren

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) biedt
ondersteuning aan gemeenten die de pastorale
betrokkenheid op jongeren willen versterken. Het
programma Pastorale counseling biedt bezinning,
oefening en inspiratie rondom jeugdpastoraat.
ledere gemeente is anders en daarom is iedere
startvraag en ieder bezinningstraject ook anders.

Verzorgen doen we als gemeente

Een van de manieren om pastoraat te omschrijven is:
(jonge) mensen aanmoedigen om hun persoonlijke situatie
te verstaan en ervaren in het licht van Gods Woord, met
het oog op hun zelfstandig functioneren als gelovige.
Laten we de harten van onze jongeren liefdevol verzorgen,
zodat we de groei van het gezaaide zaad niet verhinderen,
maar stimuleren. Dit zaaien en verzorgen mogen we

doen in de hoop op de vrucht van levensreddend geloof.
Dat is bewogen jeugdpastoraat. Dit is niet alleen de
verantwoordelijkheid van ouders, (jeugd)ambtsdragers

en jeugdwerk. Voor dit zaaien en zorgen is de gehele
gemeente en het hele gemeenteleven nodig.

Geroepen om mee te werken

De gemeente wordt geroepen om mee te arbeiden. De
oproep hiertoe is onderdeel van het ambtswerk. (Jeugd)
ambtsdragers zijn niet alleen geroepen tot eigen pastorale
arbeid, maar hebben ook de taak om leidinggevenden
ervan bewust te maken dat het pastorale een plek heeft

in alle facetten van het jeugdwerk. Ook mogen zij de
gemeenteleden zonder ambt of taak aanvuren om een
hechte, betrokken gemeenschap te zijn. Dit omzien naar
elkaar kunnen oudere gemeenteleden in de praktijk
brengen richting de jeugd, maar laten we ook de jongeren
leren onderling écht naar elkaar om te zien! Als één
geheel zijn we zo geroepen om trouw en toegewijd, in
afhankelijkheid van Gods Geest, met perspectief te bouwen
aan Gods koninkrijk. In dat geloof kunnen wij ons toeleggen
op het bebouwen van de akker, wetend dat God Zelf het
huis bouwt. Met perspectief bouwen aan Gods koninkrijk
doen we samen. Met de hele gemeente en alle generaties.
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