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Naar Ikonium, Lystre en Derbe
Datum:

Periodethema:

Bijbelgedeelte:

Tekst:

Zondag 1 maart 2026

Paulus en zijn eerste zendingsreis

Handelingen 14

2 Timotheüs 3:12 
En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd
worden.

Psalm: 146:4

't Is  de HE E R, wiens  alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig  uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijs tand wacht,
En aan elk, die  Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.

Samenvatting:
Van Antiochië vluchten Paulus en Barnabas naar Ikonium. Op de sabbat vertellen
ze van Christus en vele Joden en heidenen geloven. Het evangelie wordt bevestigd
door wonderen. Ongelovige Joden zetten de heidenen tegen Paulus en Barnabas op.
Ze vluchten naar Lystre als ze bijna gestenigd worden. Daar wordt opnieuw het
evangelie verteld. Als Paulus een kreupele laat lopen, worden ze voor goden
aangezien. Het kan maar net verhinderd worden dat de mensen aan hen gaan
offeren. Ongelovige Joden uit Antiochië en Ikonium hitsen het volk weer op. Ze
gooien stenen naar Paulus en slepen hem voor dood uit de stad. Maar Paulus staat
weer op en ze reizen samen naar Derbe. Vandaar reizen ze terug naar Antiochië.
Overal bemoedigen en vermanen zij de gemeenten die zijn ontstaan. 

Vragen:
1. Wat gebeurt er met Paulus en Barnabas in Ikonium? 
2. En in Lystre? 
3. Waarom laten Paulus en Barnabas dit niet gebeuren?  
4. Wat gebeurt er daarna met Paulus? 

A1.49

Naar Ikonium, Lystre en Derbe
Datum:

Periodethema:

Bijbelgedeelte:

Tekst:

Zondag 16 juni 2024

Paulus en zijn eerste zendingsreis

Handelingen 14

Handelingen 14:22
En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof
te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God
moeten ingaan.

Psalm: 146:4

't Is  de HE E R, wiens  alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig  uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijs tand wacht,
En aan elk, die  Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.

Samenvatting:
Van Antiochië vluchten Paulus en Barnabas naar Ikonium. Op de sabbat vertellen
ze van Christus en vele Joden en heidenen geloven. Het evangelie wordt bevestigd
door wonderen. Ongelovige Joden zetten de heidenen tegen Paulus en Barnabas op.
Ze vluchten naar Lystre als ze bijna gestenigd worden. Daar wordt opnieuw het
evangelie verteld. Als Paulus een kreupele laat lopen, worden ze voor goden
aangezien. Het kan maar net verhinderd worden dat de mensen aan hen gaan
offeren. Ongelovige Joden uit Antiochië en Ikonium hitsen het volk weer op. Ze
gooien stenen naar Paulus en slepen hem voor dood uit de stad. Maar Paulus staat
weer op en ze reizen samen naar Derbe. Vandaar reizen ze terug naar Antiochië.
Overal bemoedigen en vermanen zij de gemeenten die zijn ontstaan. 

Vragen:
1. Wat gebeurt er met Paulus en Barnabas in Ikonium? 
2. En in Lystre? 
3. Waarom laten Paulus en Barnabas dit niet gebeuren?  
4. Wat gebeurt er daarna met Paulus? 

Doolhof
Zoek de juiste weg door het doolhof. Wat lees je dan?  
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